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Groeten Punctis Trianguli!

DaganeR i&BALRE SR AR 26HE ReF figRda MUeAM HBHER wij, de
afgevaardigden van de Hoge Raad van de Rozenkruisers, geoordeeld dat de
tijd is gekomen om de vierde R+C-fakkel aan te steken om ons standpunt met
betrekking tot de huidige toestand van de mensheid te onthullen , en om de

bedreigingen die er zwaar op rusten aan het licht te brengen, evenals de hoop

die we erop vestigen.
Zo zal het zijn!

Ad Rosam per Crucem

Advertentie Crucem per Rosam
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VOORWOORD

Beste lezer,

Omdat we niet wisten hoe we rechtstreeks contact met u moesten
opnemen, doen we dat via dit Manifest. Wij hopen dat u het met een open
geest zult lezen en dat het op zijn minst enige gedachte bij u zal opwekken.
Het is niet onze wens om u te overtuigen van de geldigheid van dit standpunt;
het is om het met jou te delen. Natuurlijk hopen we dat het een responsief
akkoord in je ziel zal vinden. Zo niet, dan doen wij een beroep op uw tolerantie....

In 1673 leppiakisidploRRAsnkivis IS & A RildE Parijs met mysterie

"Wij, de afgevaardigden van het Hoger College van het Rozenkruis,

verblijven zichtbaar en onzichtbaar in deze stad, bij de genade van de

Allerhoogste, tot Wie de harten van de Rechtvaardigen worden gekeerd. Wij
demonstreren en instrueren: zonder boeken en onderscheidingen, het

vermogen om alle mogelijke talen te spreken van de landen waar we

verkiezen te zijn, om onze medeschepselen te behoeden voor de dwaling van de dood.”

‘Hij die het op zich neemt om ons louter uit nieuwsgierigheid te zien, zal nooit
contact met ons opnemen. Maar als zijn neiging hem er ernstig toe aanzet zich
bij onze gemeenschap in te schrijven, zullen wij, die de intenties beoordelen,
hem de waarheid van onze beloften laten zien; in de mate dat we de plaats van
onze ontmoeting in deze stad niet bekend zullen maken, aangezien de

gedachten die verbonden zijn aan het werkelijke verlangen van de zoeker ons
naar hem zullen leiden en hij naar ons.

Een paar jaar geleden had het Rozenkruis zich al bekend gemaakt door
de publicatie van drie inmiddels beroemde Manifesten: de Fama Fraternitatis,
de Confessio Fraternitatis en de Chymische Bruiloft van Christian Rosenkreuz,
respectievelijk gepubliceerd in 1614, 1615 en 1616.

Deze drie manifesten riepen destijds veel reacties op in
intellectuele kringen, maar ook onder politieke en religieuze
autoriteiten. Tussen 1614 en 1620 werden ongeveer 400
pamfletten, manuscripten en boeken gepubliceerd, waarvan sommige hd warer

RE




Machine Translated by Google

Pagina 4 Manifest

manifesten; anderen om hen in diskrediet te brengen. Zoals men kan zien vormde de

publicatie ervan een belangrijke historische gebeurtenis, vooral in de esoterische wereld.

De Fama Fraternitatis richtte zich tot politieke en religieuze leiders, maar ook tot de
wetenschappers van die tijd. Hoewel het een nogal negatieve uitspraak deed over de
algemene situatie in Europa, onthulde het het bestaan van de Orde van het Rozenkruis
via het allegorische verhaal van Christian Rosenkreuz (1378-1484), te beginnen met zijn
reis door de wereld voordat hij geboorte gaf aan de Rozenkruisersbeweging, en eindigend

met de ontdekking van zijn graf. Dit manifest riep op tot een ‘universele hervorming’.

De Confessio Fraternitatis vulde het eerste Manifest aan door enerzijds de nadruk te
leggen op de noodzaak van een regeneratie van de mensheid en de samenleving; en aan
de andere kant door erop te wijzen dat de Rozenkruisers een filosofische kennis bezitten
die hen in staat stelt deze wedergeboorte te bewerkstelligen.

Het richtte zich in de eerste plaats tot zoekers die wilden deelnemen aan het werk van de
Orde en wilden streven naar het geluk van de mensheid. Het profetische aspect van deze

tekst intrigeerde de geleerden van die tijd enorm.

In een stijl die nogal verschilt van die van de eerste twee Manifesten, verhaalde de
Chymische Bruiloft van Christian Rosenkreuz een inwijdingsreis die de zoektocht naar
Verlichting uitbeeldde. Deze zevendaagse reis vond voor het grootste deel plaats in een
mysterieus kasteel waar de bruiloft van een koning en een koningin zou plaatsvinden. De
Chymische Bruiloft heeft symbolisch betrekking op de spirituele ontwikkeling die een

ingewijde ertoe brengt eenheid te bereiken tussen de ziel (de bruid) en God (de bruidegom).

Zoals benadrukt door hedendaagse historici, denkers en filosofen was de publicatie
van deze drie manifesten noch onbelangrijk, noch ongelegen. Het gebeurde in een tijd
waarin Europa — politiek verdeeld en verscheurd door tegenstrijdige economische belangen
— een diepe existentiéle crisis doormaakte. Religieuze oorlogen zaaiden ongeluk en
verlatenheid en veroorzaakten verdeeldheid, zelfs binnen gezinnen; en de wetenschap,
die zich snel ontwikkelde, vertoonde al een trend in de richting van materialisme. Voor de
overgrote meerderheid waren de levensomstandigheden erbarmelijk. De veranderende
samenleving van die tijd onderging een volledige mutatie, en toch ontbrak

RE
het aan richtlijnen voor evolutie die een algemeen belang hadden.
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De geschiedenis herhaalt zich en herhaalt regelmatig dezelfde gebeurtenissen,
zZij het doorgaans op bredere schaal. Zo merken we bijna vier eeuwen na de
publicatie van de eerste drie Manifesten dat de hele wereld, en Europa in het
bijzonder, wordt geconfronteerd met een ongekende existentiéle crisis op alle
terreinen: politiek, economisch, wetenschappelijk, technologisch, religieus, moreel,
artistiek, enz. Bovendien wordt onze planeet — de omgeving waarin we leven en
evolueren — ernstig bedreigd, waardoor de relatief recente wetenschap van de
ecologie steeds belangrijker wordt. Zeker, het gaat niet goed met de huidige
mensheid. Daarom hebben wij, het Rozenkruis van vandaag, trouw aan onze
Traditie en Ons Ideaal, het raadzaam geacht om deze crisis via deze Positio aan
te pakken.

De Positio Fraternitatis Rosae Crucis is geen eschatologisch essay. Het is
geenszins apocalyptisch. Zoals we zojuist hebben vermeld, is het doel ervan om
ons standpunt over de huidige toestand van de wereld kenbaar te maken en om
te onthullen wat ons zorgwekkend lijkt over de toekomst ervan. Net als onze
vroegere broeders en zusters in hun tijd willen wij eveneens een beroep doen op
meer humanisme en spiritualiteit, want we zijn ervan overtuigd dat het individualisme
en materialisme dat nu in moderne samenlevingen heerst, de mensheid niet het
geluk kan brengen waar zij terecht naar verlangt. Dit standpunt zal sommigen
ongetwijfeld verontrustend toeschijnen, en toch, zoals het gezegde luidt: “Wie is
zo doof of zo blind als degene die willens en wetens niet wil horen of zien?”

De huidige mensheid is zowel verontrust als verbijsterd. De grote vooruitgang
die we op materieel vlak hebben geboekt, heeft ons niet echt geluk gebracht en
stelt ons niet in staat onze toekomst met sereniteit te zien. Oorlogen, hongersnoden,
epidemieén, ecologische catastrofes, sociale crises, aanvallen op fundamentele
vrijheden — dit zijn slechts enkele van de vele rampen die in tegenspraak zijn met
de hoop die mensen hebben op hun toekomst. Daarom richten wij deze boodschap
tot iedereen die bereid is deze te horen. Deze boodschap ligt in dezelfde traditie
als die welke de zeventiende-eeuwse Rozenkruisers in de eerste drie Manifesten
tot uitdrukking brachten. Om de boodschap te begrijpen moeten we op realistische
wijze het grote geschiedenisboek lezen en een helder beeld krijgen van de
mensheid — dit grote lichaam dat bestaat uit mannen en vrouwen in het
evolutieproces.
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evolueert in de loop van de tijd, net als al het andere dat met ons leven
De mengheiglken heeft. Het hele universum evolueert inderdaad. Dit is kenmerkend voor
alles wat in de gemanifesteerde wereld bestaat. We zijn echter van mening dat de menselijke
evolutie niet beperkt is tot de materi€le aspecten van ons bestaan, omdat we ervan overtuigd
zijn dat we een ziel bezitten — met andere woorden, een spirituele dimensie. Volgens onze
leringen is het deze ziel die ons tot bewuste wezens maakt, die in staat zijn na te denken
over onze oorsprong en bestemming. Dit is de reden waarom we de menselijke evolutie als

doel beschouwen, spiritualiteit als middel en tijd als verlichtingsmiddel.

De geschiedenis wordt niet begrijpelijk gemaakt door de gebeurtenissen die haar
voortbrengen of die zij voortbrengt, maar door de verbindingen die zulke gebeurtenissen verenigen.
Bovendien zullen de meeste historici van vandaag toegeven dat geschiedenis een grotere
algemene betekenis heeft, en dat gebeurtenissen moeten worden begrepen binnen de
gehele context van de geschiedenis. Om de geschiedenis goed te begrijpen, moeten
gebeurtenissen zorgvuldig worden beschouwd, niet alleen als geisoleerde elementen,
maar als onderdelen van een groter geheel. In feite zijn wij van mening dat een gebeurtenis
pas werkelijk historisch is in relatie tot het grotere geheel waarvan zij deel uitmaakt. Het
loskoppelen van gebeurtenissen van het grotere geheel, of het maken van een morele
code van de geschiedenis op basis van hun dissociatie, vormt intellectuele fraude. Dit is
de reden waarom schijnbare verbanden, nevenschikkingen, toevalligheden of

gelijktijdigheden nooit echt iets aan het toeval te danken hebben.

Zoals vermeld in het voorwoord zien we een overeenkomst tussen de huidige situatie in
de wereld en die van het 17e-eeuwse Europa. Wat sommigen het “postmoderne tijdperk”
noemen, heeft op veel gebieden van het moderne leven vergelijkbare effecten teweeggebracht,
en dit heeft helaas geresulteerd in een zekere degeneratie van de mensheid. Wij zijn echter
van mening dat deze degeneratie slechts tijdelijk is en zal leiden tot een individuele en
collectieve regeneratie, op voorwaarde dat mannen en vrouwen een humanistische en
spiritualistische richting aan hun toekomst geven. Als we dat niet doen, stellen we ons bloot
aan veel ernstiger problemen dan de problemen waarmee we vandaag de dag worden

geconfronteerd.

RE€ Vanwege onze ontologie denken we dat mensen de meest ontwikkelde

wezens zijn van alle wezens die op aarde leven, ook al gedragen we ons

vaak op een beschamende manier die niet bij deze status past.



Machine Translated by Google

Manifest Pagina 7

De reden dat we deze bevoorrechte positie innemen, is omdat we begiftigd zijn met zelfbewustzijn
en vrije wil. We zijn daarom in staat om ons leven te denken en te sturen zoals we dat willen. Wij
geloven ook dat ieder mens een elementaire cel is van één enkel lichaam — dat van de hele
mensheid. Op grond van dit principe is onze opvatting van het humanisme dat alle mensen dezelfde
rechten moeten hebben, hetzelfde respect moeten krijgen en dezelfde vrijheden moeten genieten,

ongeacht het land van herkomst of de natie waarin ze leven.

Wat onze opvatting van spiritualiteit betreft, deze is enerzijds gebaseerd op de overtuiging
dat God bestaat als een Absolute Intelligentie die het universum en alles daarin heeft geschapen;
en aan de andere kant de zekerheid dat ieder mens een ziel bezit die uit God voortkomt. Bovendien
denken we dat God zich in de hele schepping manifesteert door middel van wetten die we moeten

bestuderen, begrijpen en respecteren voor ons grotere goed.

In feite geloven wij dat de mensheid evolueert naar de realisatie van een Goddelijk Plan en dat de
mensheid voorbestemd is om een ideale samenleving op aarde te creéren. Dit spiritualistische
humanisme lijkt misschien utopisch. Wij zijn het echter eens met Plato, toen hij in The Republic
zei: “Utopia is de vorm van een ideale samenleving. Misschien is het onmogelijk om dit op aarde te

bereiken, en toch moet een wijs man al zijn hoop daarop vestigen.’

In deze overgangsperiode van de geschiedenis lijkt de regeneratie van de mensheid ons
meer mogelijk dan ooit tevoren vanwege de convergentie van het bewustzijn, de generalisatie van
internationale uitwisselingen, de groei van interculturele bevruchting, de wereldwijde berichtgeving
over nieuws, evenals de groeiende interdisciplinaire beweging tussen de verschillende takken van
leren. Wij denken dat deze regeneratie, die zowel individueel als collectief moet plaatsvinden,
alleen tot stand kan komen door het bevorderen van eclecticisme en het daaruit voortvloeiende
tolerantie. Eigenlijk heeft geen enkele politieke instelling, religie, filosofie of wetenschap het
monopolie op de waarheid. We kunnen de waarheid echter benaderen door de meest nobele
aspecten te delen die elk van deze disciplines de mensheid te bieden heeft, door eenheid te

zoeken door diversiteit.

Vroeg of laat brengen de wisselvalligheden van het leven ons ertoe na te

denken over de reden van onze aanwezigheid op aarde. Deze zoektocht naar

rechtvaardiging is natuurlijk, want het is een integraal onderdeel van de menselijke ziel
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vormt de basis van onze evolutie. Bovendien kunnen de gebeurtenissen die de
geschiedenis hebben gevolgd niet eenvoudigweg worden gerechtvaardigd door het
feit dat ze bestaan; ze eisen een grotere reden voor hun wezen, een reden die verder
gaat dan alleen hun bestaan. Wij geloven dat deze bestaansreden een spiritueel
proces met zich meebrengt dat mensen ertoe aanzet om zichzelf in twijfel te trekken
over de mysteries van het leven — vandaar de interesse die we hechten aan mystiek
en aan de “Zoektocht naar Waarheid” op een bepaald punt in onze evolutie. Als dit
streven natuurlijk is, hebben we ook het gevoel dat mensen tot hoop en optimisme
worden gedreven door het beheersen van hun goddelijke natuur en door een
biologisch overlevingsinstinct. Het streven naar transcendentie lijkt dus een essentiéle
vereiste van de menselijke soort.

Wwat de polisipispriieft ABUHZAREMRINYdi Y EPRARIAYRIIGE POIIeEKRY FYRIM RS P BRI HRTS R
eeuw hebben het marxisme-leninisme en het nationaal-socialisme, gebaseerd op
zogenaamd definitieve sociale postulaten, geleid tot een verval van de rede en
uiteindelijk tot barbarij. Deze twee totalitaire ideologieén zijn onvermijdelijk in botsing
gekomen met de menselijke behoefte aan zelfbeschikking, waardoor ze ons recht op
vrijheid verraden en tegelijkertijd enkele van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis
schrijven. En de geschiedenis heeft hen beiden gediskwalificeerd — voor altijd, laten we hopen!
Wat we er ook van mogen denken, politieke systemen die op één enkel monolithisch
idee zijn gebaseerd, hebben vaak de wens gemeen om aan mensen een “Doctrine
van Verlossing” op te leggen, die verondersteld wordt hen te bevrijden van hun
onvolmaakte staat en hen te verheffen tot een staat van verlossing. hemelse status.
Bovendien vragen de meeste van deze politieke systemen de burgers niet om na te
denken, maar om te geloven, waardoor ze in feite op ‘niet-sektarische religies’ lijken.

Omgekeerd zijn denkrichtingen als de Rozenkruisers niet monolithisch, maar
eerder open en pluralistisch. Met andere woorden: ze moedigen de dialoog met
anderen aan en bevorderen de menselijke relaties. Tegelijkertijd accepteren ze een
pluraliteit aan meningen en de diversiteit aan gedragspatronen. Daarom voeden

dergelijke denksystemen zich met uitwisselingen, interacties en zelfs
RE tegenstrijdigheden, die totalitaire ideologieén verbieden en waarvan zij
zich onthouden.

Bovendien is het om deze reden dat het rozenkruisersdenken dat heeft gedaan
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worden consequent verworpen door totalitaire systemen, wat hun aard ook mag
zijn. Vanaf het allereerste begin heeft onze Orde gepleit voor het recht van ieder
individu om zijn of haar eigen ideeén te creéren en uit te drukken. In dit opzicht zijn

de Rozenkruisers niet noodzakelijkerwijs vrijdenkers, maar ze zijn wel allemaal vrij
om te denken.

In de huidige toestand van de wereld lijkt het ons dat echte democratie de
beste regeringsvorm blijft — hoewel bepaalde zwakke punten niet over het hoofd
mogen worden gezien. In elke echte democratie, gebaseerd op de vrijheid van
denken en meningsuiting, vinden we over het algemeen een veelheid aan
tendensen, zowel onder de gouverneurs als onder degenen die geregeerd worden.
Helaas maakt deze pluraliteit vaak een einde aan onenigheid, met alle daaruit voortvloeie
Helaas is het om deze reden dat de meeste democratische staten verdeeldheid
vertonen die voortdurend en bijna systematisch met elkaar in conflict zijn. Het lijkt
ons dat deze politieke verdeeldheid, die meestal rond een meerderheid en een
oppositie draait, niet langer goed past bij moderne samenlevingen en de regeneratie
van de mensheid tegenhoudt. Het ideaal in dit opzicht zou zijn dat elke natie de
opkomst van een regering zou helpen bevorderen, waarin de persoonlijkheden
samenkomen die het best in staat zijn staatszaken te besturen. In bredere zin
hopen we dat er op een dag een wereldwijde regering zal zijn die alle naties
vertegenwoordigt, waarvan de huidige Verenigde Naties nog maar het begin is.

Wat dgcappainie beikeih&inpdiManuwe rineneat ereaanABtskligi gl erishyaidte
systeem de menselijke activiteit steeds meer conditioneert, en dat dit steeds meer
de norm wordt. Aan de ene kant neemt deze economische dominantie de vorm aan
van zeer invloedrijke, en dus interventionistische, gestructureerde netwerken die in
verschillende gedaanten verschijnen. Aan de andere kant opereert de hedendaagse
economie vanuit vaste waarden die, meer dan ooit tevoren, noodzakelijkerwijs
kwantificeerbaar zijn, en die betrekking hebben op de productiekosten, het break-
evenpunt, de evaluatie van de winst, de duur van de arbeid, enzovoort. Deze
waarden zijn essentieel voor het huidige economische systeem en

voorzien het van de middelen om zijn doelen te bereiken. Helaas zijn RE&
deze doeleinden fundamenteel materialistisch, omdat ze gebaseerd

zijn op buitensporige winst en verrijking. Dit is hoe de mens is
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zijn in dienst van de economie gekomen, terwijl de economie in plaats daarvan
de mens zou moeten dienen.

Alle naties zijn momenteel afhankelijk van een wereldwijd economisch
systeem, dat we kunnen omschrijven als totalitair. Dit economische totalitarisme
voorziet niet in de meest elementaire behoeften van honderden miljoenen
mensen, terwijl het geldaanbod op wereldschaal nog nooit zo groot is geweest.
Dit betekent dat de door mensen geproduceerde rijkdom slechts aan een
minderheid onder hen ten goede komt, wat wij betreurenswaardig vinden.
Eigenlijk merken we dat de kloof tussen de meest welvarende landen en de
armste landen steeds groter wordt. We kunnen hetzelfde fenomeen in elk land
waarnemen, tussen de meest achtergestelde klassen en de meest fortuinlijke
klassen. Wij zijn van mening dat deze situatie is ontstaan omdat de economie te

speculatief is geworden en markten en belangen bevoorraadt die meer virtueel
dan reéel zijn.

Het is duidelijk dat de economie haar rol alleen goed kan vervullen als zij de
hele mensheid dient. Dit veronderstelt dat we geld gaan zien zoals het zou
moeten zijn: een ruilmiddel en een energie die bedoeld is om iedereen te
voorzien van wat hij of zij nodig heeft om gelukkig te leven op het materiéle vlak.
In dit opzicht zijn we ervan overtuigd dat mensen niet voorbestemd zijn om arm
te zijn, en nog minder om berooid te zijn; integendeel, ze zijn bedoeld om alles
te hebben wat kan bijdragen aan het menselijk welzijn, zodat we onze ziel met
volmaakte gemoedsrust kunnen verheffen naar hogere niveaus van bewustzijn.
In absolute termen zou de economie op zo’'n manier moeten worden gebruikt
dat er niet langer mensen zijn die armoede ervaren, en dat ieder mens goede
materiéle omstandigheden zou genieten, want dat is de basis van de menselijke
waardigheid. Armoede is niet voorbestemd; noch is het het effect van een
goddelijk besluit. Over het algemeen is dit het gevolg van menselijk egoisme.
Daarom hopen we dat de dag zal komen waarop het economische systeem
gebaseerd zal zijn op delen en rekening houden met het algemeen welzijn.

De hulpbronnen van de aarde zijn echter niet onuitputtelijk en kunnen niet
eindeloos worden verdeeld, dus het zal zeker nodig zijn om het geboortecijfer

onder controle te houden, vooral in overbevolkte landen.
R€
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Wat deyéenacare heteka s indsia RIS AR HEWEIRE SRS R BRIRRRAES dHBHheeft bereikt

vooruitgang heeft geboekt en de mensheid in staat heeft gesteld aanzienlijke vooruitgang te boeken.
Zonder wetenschap zouden we nog steeds in het stenen tijdperk zijn. En toch, waar de Griekse
beschaving een kwalitatief begrip van wetenschappelijk onderzoek had ontwikkeld, bracht de 17e
eeuw een ware omwenteling teweeg door de suprematie van het kwantitatieve concept te vestigen,
dat nauw verbonden is met de evolutie van de economie. Mechanisme, rationalisme, positivisme,
enz. hebben bewustzijn en materie in twee zeer verschillende gebieden gescheiden en alle
verschijnselen teruggebracht tot een meetbare entiteit zonder subjectiviteit. Het hoe heeft het
waarom geélimineerd. Hoewel het waar is dat het onderzoek van de afgelopen decennia tot
belangrijke ontdekkingen heeft geleid, lijken de financiéle belangen voorrang te hebben gekregen

boven al het andere, en hebben we nu het toppunt van wetenschappelijk materialisme bereikt.

We hebben onszelf tot slaven van de wetenschap gemaakt, meer dan dat we haar aan onze

wil hebben onderworpen. Tegenwoordig kunnen eenvoudige technologische mislukkingen de meest
geavanceerde samenlevingen in gevaar brengen, wat bewijst dat we een onevenwichtigheid
hebben gecreéerd tussen het kwalitatieve en het kwantitatieve, en ook tussen onszelf en dat wat
we creéren. De materialistische doelen die mensen tegenwoordig door middel van wetenschappelijk
onderzoek nastreven, hebben ertoe geleid dat veel geesten op een dwaalspoor zijn gebracht.
Tegelijkertijd hebben deze materialistische doelen ons vervreemd van onze ziel en van het
goddelijke in ons. Deze buitensporige rationalisering door de wetenschap is een reéel gevaar dat
de mensheid vroeg of laat zal bedreigen. In feite bevordert elke samenleving waarin de materie het
geweten domineert, datgene wat het minder nobele is in de menselijke natuur. Daarom veroordeelt

een dergelijke samenleving zichzelf om voortijdig en meestal onder tragische omstandigheden te

verdwijnen.

Tot op zekere hoogte is de wetenschap een religie geworden — een materialistische religie,
wat paradoxaal is. Gebaseerd op een mechanistische benadering van het universum, de natuur en
de mensheid zelf, heeft de wetenschap haar eigen credo: “Geloof alleen wat gezien wordt”; en zijn

eigen dogma: ‘Geen waarheid buiten de wetenschap.’ Niettemin merken we dat het onderzoek naar
het hoe van de dingen ertoe heeft geleid dat de wetenschap het waarom in twijfel

heeft getrokken, zodat de wetenschap zich beetje bij beetje bewust wordt van haar RC

beperkingen, en in dit opzicht het eens begint te worden met de mystiek. Sommige
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wetenschappers — het is waar dat er nog steeds te weinig zijn — hebben zelfs het punt
bereikt waarop ze het bestaan van God erkennen. Opgemerkt moet worden dat wetenschap
en mystiek in de oudheid zeer nauw met elkaar verbonden waren, in die mate dat
wetenschappers mystici waren, en omgekeerd. Het is precies in de richting van de

hereniging van deze twee kennispaden waar we de komende decennia aan moeten werken.

Het is noodzakelijk geworden om de kwestie van kennis te heroverwegen.
Wat is bijvoorbeeld de ware betekenis van het kunnen reproduceren van een ervaring? Is
een stelling die niet in alle gevallen kan worden geverifieerd noodzakelijkerwijs onwaar?
Het overstijgen van het rationele dualisme dat in de zeventiende eeuw zijn intrede deed,
lijkt ons absoluut noodzakelijk, want ware kennis schuilt in deze ‘overtreffendheid’.
Bovendien rechtvaardigt het simpele feit dat het bestaan van God niet bewezen kan
worden, nog niet de verklaring dat God niet bestaat. De waarheid kan vele gezichten
hebben; om er maar één te onthouden in naam van de rationaliteit is een belediging voor

de rede. Kunnen we bovendien echt spreken van rationeel of irrationeel? Is de wetenschap
zelf rationeel als zij in toeval gelooft? In feite lijkt het ons veel irrationeler om in het toeval
te geloven dan er niet in te geloven. Over ditzelfde onderwerp moeten we zeggen dat onze

Orde altijd tegen de algemene notie van toeval is geweest, die zij beschouwt als een
gemakkelijke oplossing en berusting in het licht van de realiteit. Wij zijn het eens met de

opmerking van Albert Einstein over toeval toen hij het omschreef als: “Het pad dat God
neemt als [God] anoniem wil blijven.”

De evolutie van de wetenschap brengt ook nieuwe problemen met zich mee, zowel
ethisch als metafysisch. Hoewel niet kan worden ontkend dat genetisch onderzoek het
mogelijk heeft gemaakt ongelooflijke vooruitgang te boeken bij de behandeling van voorheen
ongeneeslijke ziekten, heeft ditzelfde onderzoek de weg geopend voor ontwikkelingen die
het mogelijk maken om mensen te creéren door middel van klonen. Deze vorm van
voortplanting kan alleen maar leiden tot een genetische verarming van de menselijke soort
en tot de degeneratie van het menselijk ras. Verder impliceert het selectiecriteria die
onvermijdelijk het stempel van subjectiviteit dragen, en brengt bijgevolg risico's met zich
mee als het gaat om de kwestie van de eugenetica. Bovendien houdt reproductie door
klonen alleen rekening met het fysieke en materiéle deel van de mens, zonder bijzondere

aandacht te besteden aan de geest of de ziel. Dit is de reden waarom wij
RE van mening zijn dat dergelijke genetische manipulatie niet alleen de

menselijke waardigheid schaadt; het bedreigt ook de mentale, psychische

en spirituele integriteit van mensen.
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In dit opzicht zijn wij het eens met het volgende gezegde: “Wetenschap zonder geweten
is de ondergang van de ziel.” De toe-eigening van mensen door andere mensen heeft
door de geschiedenis heen alleen maar droevige herinneringen achtergelaten.

Daarom lijkt het ons gevaarlijk dat wetenschappers de vrije hand krijgen om
experimenten uit te voeren met betrekking tot het reproductief klonen van mensen in
het bijzonder, en van alle levende soorten in het algemeen. We koesteren dezelfde
angst met betrekking tot de manipulaties die de genetische samenstelling van zowel

dieren als planten beinvioeden.
g

Wat degdpajyiRiarje RarsfbrmaieViie-pioAekilerasRno o OnkIPR e MeBIREh Btijd
geprobeerd gereedschappen en machines te vervaardigen om hun levensomstandigheden
te verbeteren en hun werk efficiénter te maken. In zijn meest positieve aspecten had

dit verlangen oorspronkelijk drie hoofddoelen: mensen in staat stellen dingen te creéren
die ze niet alleen met de hand konden vervaardigen; om hen moeite en vermoeidheid

te besparen; en om tijd te besparen. Natuurlijk werd technologie eeuwenlang, zo niet
millennia, alleen gebruikt om mensen te helpen bij handwerk en fysieke activiteiten,

terwijl ze ons tegenwoordig ook helpt op intellectueel gebied. Bovendien bleef de
technologie lange tijd beperkt tot mechanische processen die direct menselijk ingrijpen
vereisten en weinig of geen schade toebrachten aan het milieu.

Tegenwoordig is technologie alomtegenwoordig en vormt ze de kern van moderne

samenlevingen, in die mate dat ze bijna onmisbaar is geworden. De toepassingen
ervan zijn talrijk en het integreert nu alle soorten processen: mechanisch, maar ook
elektrisch, elektronisch, computer, enzovoort. Helaas is de donkere kant van technologie
dat machines een gevaar zijn geworden voor de mens zelf. Idealiter waren machines
bedoeld om mensen te helpen door ons van het toilet te redden; nu vervangen ze
mensen. Bovendien kunnen we niet ontkennen dat de ontwikkeling van de mechanisering
geleidelijk heeft geleid tot een zekere ontmenselijking van de samenleving, in die zin
dat de menselijke interactie — met andere woorden: directe fysieke contacten —
aanzienlijk is verminderd. Daarbij komen nog alle vormen van vervuiling die door de
industrialisatie worden veroorzaakt.

RE

Het probleem dat de technologie nu met zich meebrengt, komt voort uit
het feit dat deze zich veel sneller heeft ontwikkeld dan het menselijk bewustzijn.
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Daarom zijn wij van mening dat de technologie zich moet losmaken van de
hedendaagse nadruk op materialisme en een instrument van het humanisme
moet worden. Om dit te bewerkstelligen is het absoluut noodzakelijk dat de
mens weer centraal wordt gesteld in ons sociale weefsel, wat, volgens wat we
hebben gezegd met betrekking tot de economie, inhoudt dat machines weer de mens die
Om dit te bereiken is een grondig onderzoek nodig van de materialistische
waarden die de basis vormen van de huidige samenleving. Dit houdt in dat
alle mensen zich heroriénteren en gaan begrijpen dat we de kwaliteit van het
leven moeten respecteren en deze hectische race tegen de klok moeten
stoppen. Dit is echter alleen mogelijk als de mens opnieuw leert hoe hij in
harmonie kan leven met de natuur, en ook met zichzelf. Het ideaal zou zijn
dat de technologie zich zo zou ontwikkelen dat zij de mens zou bevrijden van

de moeilijkste taken en ons tegelijkertijd in staat zou stellen harmonieus te
evolueren in contact met anderen.

Wat q¢ i el ie) iRl o BglaveR Mibaalr b 7 it AN RS IRNGR: beweging
— die naar binnen kijkt — bestaat uit fundamentalistische groepen binnen het
christendom, het jodendom, de islam, het hindoeisme en andere religies die op zoek
zijn naar een terugkeer naar hun religieuze wortels. De tweede beweging — die naar
buiten kijkt — heeft geresulteerd in een verwaarlozing van religieuze geloofsovertuigingen
in het algemeen en van religieuze dogma'’s in het bijzonder. Mensen zijn er niet langer
tevreden mee om aan de rand van een systeem van geloofsovertuigingen te blijven,
ook al zou een bepaalde religie geopenbaard zijn. Ze willen zichzelf nu in het middelpunt
plaatsen van een denksysteem dat voortkomt uit hun eigen ervaringen. In dit opzicht is
de aanvaarding van religieuze dogma’s niet langer automatisch. Gelovigen hebben een
zekere kritische zin verworven ten aanzien van religieuze kwesties, en de basis van
hun overtuigingen komt steeds meer overeen met een zelfbevestiging. Terwijl in het
verleden de behoefte aan spiritualiteit enkele religies voortbracht die een boomachtige
vorm hadden — dat wil zeggen die van een boom die goed geworteld is in zijn sociaal-
culturele bodem, aan de verrijking waarvan zij ook hebben bijgedragen — neemt deze
vandaag de dag de vorm aan van een rhizoidale structuur , samengesteld

RE . . . . . -
< uit vele en gevarieerde kleine struiken. Beweegt de Geest niet waarheen hij wil?
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Wat we vandaag de dag hebben, aan de rand van of in de plaats van de grote
religies, zijn gelijkgestemde groepen, religieuze gemeenschappen die vergelijkbare
ideeén delen, of gedachtestromingen waarbinnen doctrines, meer voorgesteld dan
opgelegd, worden aanvaard door middel van vrijwillig lidmaatschap. Ongeacht de
intrinsieke aard van deze religieuze gemeenschappen, groepen of bewegingen duidt
hun vermenigvuldiging op een diversificatie van de spirituele zoektocht.

Over het algemeen zijn wij van mening dat deze diversificatie tot stand is gekomen
omdat de grote religies, die wij als zodanig respecteren, niet langer het monopolie op
het geloof hebben. Ze ondervinden steeds meer moeilijkheden bij het beantwoorden
van de vragen van mensen en kunnen deze niet langer innerlijk bevredigen. Bovendien
kunnen mensen vervreemd raken omdat de religies zich hebben vervreemd van
spiritualiteit. En toch probeert spiritualiteit, hoewel in wezen onveranderlijk, zich
voortdurend uit te drukken via kanalen die steeds beter aansluiten bij de evolutie van
de mensheid.

Het voortbestaan van de grote religies hangt meer dan ooit af van hun vermogen
om de meest dogmatische morele en leerstellige overtuigingen en standpunten die zij
door de eeuwen heen hebben aangenomen terzijde te schuiven. Als de grote religies
willen voortbestaan, is het absoluut noodzakelijk dat zij zich aanpassen aan de
samenleving. Als ze geen rekening houden met de evolutie van het menselijk
bewustzijn of met de wetenschappelijke vooruitgang, veroordelen ze zichzelf tot een
geleidelijke verdwijning, en niet zonder verdere etnische, sociale en religieuze conflicten te v
Niettemin gaan we ervan uit dat hun verdwijning onvermijdelijk is en dat ze, onder
invioed van een wereldwijde bewustzijnsverruiming, het leven zullen schenken aan
een universele religie, die het beste zal integreren dat de grote religies de mensheid
te bieden hebben voor haar wedergeboorte. Bovendien geloven wij dat het verlangen
om goddelijke wetten te kennen — dat wil zeggen natuurlijke, universele en spirituele
wetten — uiteindelijk de noodzaak zal verdringen om alleen maar in God te geloven.
Wij gaan er daarom van uit dat de levering op een dag plaats zal maken voor kennis.

g

Wat bgieftphuRiipige S CABRARAMRAYRR 4 RiSkRBIRIB R yekHer wordt
Naar onze mening mag de moraliteit geen blijk geven van een blinde RE

naleving van allerlei regels of zelfs dogma's — sociaal, religieus, politiek

of anderszins. Echter
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Dit is hoe een groot deel van de samenleving de hedendaagse moraal waarneemt, en daarom
verwerpen zij deze. Wij zijn van mening dat moraliteit in plaats daarvan betrekking moet hebben

op het respect dat ieder individu zou moeten hebben voor zichzelf, voor anderen en voor het milieu.
Zelfrespect bestaat uit het leven volgens de eigen ideeén en niet uit het aannemen van gedrag

dat we bij anderen afkeuren. Respect voor anderen bestaat louter uit het niet aandoen van hen

wat we niet zouden willen dat zij ons zouden aandoen, zoals geleerd door alle wijzen uit het
verleden. Wat het respect voor het milieu betreft, laten we zo brutaal zijn om te zeggen dat het
respecteren van de natuur en het behoud ervan voor de komende generaties een natuurlijke
vloeiing uit het hart is. Vanuit dit standpunt bezien impliceert moraliteit een evenwicht tussen de
rechten en plichten van iedereen, waardoor het een humanistische dimensie krijgt die helemaal

niet moraliserend is.

Moraliteit, in de zin die we zojuist hebben uitgelegd, brengt de hele kwestie van het
onderwijs ter sprake, dat nu in een staat van nood lijkt te verkeren. De meeste ouders hebben
zich teruggetrokken uit het onderwijsproces, of beschikken niet langer over de noodzakelijke
kwalificaties om hun kinderen goed op te voeden.

Veel ouders verschuiven hun verantwoordelijkheid naar de leerkrachten om deze tekortkomingen
te compenseren. Is het tenslotte niet de rol van een leraar om te onderwijzen, dat wil zeggen om
kennis over te dragen? In plaats daarvan zou onderwijs moeten bestaan uit het inbrengen van
burgerlijke en ethische waarden. Hierin zijn we het eens met Socrates die geloofde dat het ‘de
kunst is om de deugden van de ziel te laten ontwaken’, zoals nederigheid, vrijgevigheid,
eerlijkheid, tolerantie, vriendelijkheid, enzovoort. Afgezien van enige spirituele overweging zijn

wij van mening dat dit de deugden zijn die ouders, en volwassenen in het algemeen, hun kinderen
zouden moeten bijbrengen. Dit houdt uiteraard in dat, ook al hebben ze deze virtuals niet zelf

verworven, ze zich op zijn minst bewust zijn van de noodzaak om ze te verwerven.

Zoals je zeker weet, beoefenden de Rozenkruisers uit het verleden materiéle alchemie, die
bestond uit het omzetten van ruwe metalen — zoals tin en lood — in goud. Wat we vaak negeren
is dat zij zich ook aan spirituele alchemie wijdden. Hedendaagse Rozenkruisers geven prioriteit
aan deze vorm van alchemie, omdat de wereld er meer dan ooit behoefte aan heeft. Deze
spirituele alchemie bestaat uit het omzetten van elke menselijke fout in zijn tegengestelde

kwaliteit, om precies de deugden te verwerven waarnaar we eerder hebben

RC verwezen. In feite geloven wij dat dergelijke deugden de menselijke waardigheid

vormen, want we zijn onze status alleen waardig als dat zo is
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deugd uitdrukken in onze gedachten, woorden en daden. Als alle individuen — wat
hun religieuze overtuigingen, politieke ideeén of andere gedachten ook mogen zijn
— de moeite zouden nemen om deze deugden te verwerven, zou de wereld
ongetwijfeld een betere wereld zijn. Bijgevolg kan en moet de mensheid een
volledige morele en spirituele hervorming doorvoeren, en om dit te laten gebeuren
moet ieder individu zichzelf regenereren.

Wat dgdgiaptiBeiSiid abbeR e ek fafeRioneM § VaNGRicHB AB N6eHHRy eVerRid
die het naar een steeds grotere mate van abstractie heeft geleid.

Dit proces heeft de kunst in twee tegengestelde stromingen verdeeld: elitaire kunst
en populaire kunst. Elitaire kunst, die tot uitdrukking komt in het abstracte, wordt
meestal alleen begrepen door degenen die beweren dat te zijn, of van wie wordt
gezegd dat ze de ingewijden zijn. Via een natuurlijke reactie verzet de populaire kunst
zich tegen deze tendens door de manier waarop het concrete wordt weergegeven te
intensiveren, soms op een overdreven representatieve manier. En toch duiken ze,
hoe paradoxaal het ook mag lijken, steeds dieper in de materie, aangezien het
volkomen waar is dat tegenpolen elkaar aantrekken. Zo is kunst structureel en
ideologisch materialistisch geworden, naar het beeld van de meeste gebieden van
menselijke inspanning. Op dit moment interpreteert het de impulsen van het ego
meer dan de aspiraties van de ziel, wat we betreuren.

Wij geloven dat werkelijk geinspireerde kunst bestaat uit het interpreteren op
het menselijke vlak van de schoonheid en zuiverheid van het goddelijke vlak. In
deze visie is lawaai geen muziek; bekladden is geen schilderen; hameren is geen
beeldhouwwerk; helterskelterbeweging is niet dansen. Wanneer deze kunstvormen
zich niet beperken tot het uiten van een voorbijgaande mode, worden ze serieuze
expressiemiddelen die een sociologische boodschap overbrengen die niet kan
worden genegeerd. Natuurlijk kunnen we zulke uitdrukkingsmiddelen waarderen,
maar toch lijkt het ons ongepast om ze ‘artistiek’ te noemen. Om ervoor te zorgen
dat de kunsten kunnen deelnemen aan de wedergeboorte van de mensheid, geloven
wij dat ze hun inspiratie moeten halen uit natuurlijke, universele en
spirituele archetypen, wat inhoudt dat kunstenaars ‘opstijgen’ naar RE&
deze archetypen, in plaats van ‘af te dalen’ naar de meest voorkomende .\ steregtypen.

Tegelijkertijd is het absoluut noodzakelijk dat de kunsten
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zichzelf een esthetisch doel schenken. Naar onze mening moet aan deze twee belangrijke
voorwaarden worden voldaan, zodat de kunsten werkelijk kunnen bijdragen aan het verhogen

van het bewustzijn en de menselijke uitdrukking van Kosmische Harmonie kunnen worden.

Wat raensriike fRledisgibetr el IdeHK e ewddatimersamRESs Gillltruisme.

Natuurlijk komen er uitbarstingen van solidariteit voor, hoewel dit slechts af en

toe gebeurt tijdens catastrofes als overstromingen, stormen, aardbevingen, enz.

In gewone tijden overheerst het beleid van ‘ieder voor zich’ in gedragspatronen.

Naar onze mening is deze toename van het individualisme opnieuw een gevolg

van het buitensporige materialisme dat tegenwoordig in moderne samenlevingen welig tie
Niettemin zou het resulterende isolement uiteindelijk het verlangen en de noodzaak moeten
veroorzaken om het contact met anderen te hernieuwen. Bovendien mogen we hopen dat

deze eenzaamheid iedereen ertoe zal brengen steeds meer naar binnen te gaan en zich

uiteindelijk bewust te worden van spiritualiteit.

Ook het algemene geweld lijkt ons zeer verontrustend.
Natuurlijk heeft het altijd bestaan, maar het uit zich nu steeds meer in individueel
gedrag. Nog ernstiger is dat het zich op jongere leeftijd manifesteert. Aan het
begin van de 21e eeuw vermoordt het ene kind het andere zonder enig zichtbaar
medelijden. Bij dit geweld in het echte leven komt nog het fictieve geweld dat de
film- en televisieschermen domineert. De eerste vorm van geweld inspireert de
tweede, en de tweede voedt de eerste, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die
moet worden doorbroken. Het kan niet worden ontkend dat geweld een aantal
oorzaken heeft, zoals sociale armoede, fragmentatie van het gezin, verlangen
naar wraak, behoefte aan overheersing, gevoelens van onrechtvaardigheid,
enzovoort; het slechtste instrument ervan is niets anders dan het geweld zelf.
Het is duidelijk dat deze cultuur van geweld verderfelijk is en niet constructief
kan zijn, vooral omdat de mensheid voor het eerst in de bekende geschiedenis
over de middelen beschikt om zichzelf op planetaire schaal te vernietigen.

In een paradox van de moderne tijd merken we bovendien dat individuen in
dit tijdperk van communicatie nauwelijks met elkaar communiceren.
RC Leden van dezelfde familie praten niet meer met elkaar, dus zijn ze

druk bezig met luisteren naar de radio, televisie kijken of surfen op

internet.
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Een ander vaststaand feit heeft meer in het algemeen de aandacht getrokken:
telecommunicatie heeft andere vormen van communicatie verdrongen.

Hierdoor wordt men in een isolement geplaatst en wordt het eerder genoemde
individualisme versterkt. Vergis u alstublieft niet in onze bedoelingen: individualisme,
als een natuurlijk recht om autonoom en verantwoordelijk te leven, mag in onze ogen
helemaal niet veroordeeld worden — integendeel. Maar wanneer het een manier van
leven wordt die gebaseerd is op de ontkenning van anderen, lijkt het bijzonder
verontrustend, omdat het heeft bijgedragen aan de desintegratie van de familiekring
en het weefsel van de samenleving.

Hoe tegenstrijdig het ook mag lijken, wij zijn van mening dat het huidige gebrek
aan communicatie tussen onze medeburgers deels het gevolg is van een overdaad
aan informatie. Het is uiteraard niet onze bedoeling om het recht op informatie en het
recht om geinformeerd te worden in twijfel te trekken, want beide zijn de pijlers van
elke echte democratie. Niettemin lijkt het ons dat informatie zowel buitensporig als
opdringerig is geworden, tot het punt dat het het tegenovergestelde heeft voortgebracht:
desinformatie. We betreuren het ook dat het in de eerste plaats gericht is op de
precaire toestand van de menselijke situatie en dat de negatieve aspecten van
menselijk gedrag te veel worden benadrukt. In het beste geval voedt het zich met
pessimisme, verdriet en wanhoop; in het slechtste geval, op basis van achterdocht,
verdeeldheid en wrok. Hoewel er een legitieme behoefte bestaat om die dingen te
laten zien die bijdragen aan de lelijkheid van de wereld, is het in ieders belang om ook
die dingen te onthullen die bijdragen aan de schoonheid ervan. Meer dan ooit heeft
de wereld optimisme, hoop en eenheid nodig.

Dit inzicht zou een grote stap voorwaarts betekenen, radicaler nog dan de
wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de twintigste eeuw. Dit is de
reden waarom elke samenleving niet alleen persoonlijke ontmoetingen tussen haar
leden moet aanmoedigen; het moet zich ook openstellen voor de wereld. Door dit te
doen verdedigen we de zaak van een humane samenleving, waarbij alle individuen tot
wereldburgers worden gemaakt, wat inhoudt dat er een einde wordt gemaakt aan alle
vormen van raciale, etnische, sociale, religieuze of politieke discriminatie of segregatie.
Een dergelijke openheid moedigt de komst aan van een cultuur van vrede, gebaseerd
op integratie en samenwerking, waaraan de Rozenkruisers zich altijd
hebben toegewijd. Omdat de mensheid in wezen één is , is haar geluk R&
alleen mogelijk door het welzijn van alle mensen, zonder uitzondering,
te bevorderen.
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Wat dga¢lafie iaik (e ABgNshsitd, et HE Ky hpdeadt, pripawHidakreen zeker
duidelijk dat menselijke activiteiten een steeds grotere achteruitgang van het milieu
veroorzaken. Toch is het ook duidelijk dat het voortbestaan van de menselijke soort
afhangt van haar vermogen om het natuurlijke evenwicht te respecteren. De
ontwikkeling van de beschaving heeft veel gevaren met zich meegebracht vanwege
biologische manipulaties die voedsel beinvioeden, het wijdverbreide gebruik van
vervuilende stoffen, de slecht gecontroleerde accumulatie van kernafval — om maar
een paar van de grootste risico’s te noemen. De bescherming van de natuur, en
dus de bescherming van de mensheid, is de verantwoordelijkheid van alle mensen
geworden, terwijl dit voorheen alleen specialisten betrof. Bovendien is het inmiddels
een mondiale aangelegenheid geworden. Dit is des te belangrijker omdat ons
concept van de natuur is veranderd en we zijn gaan beseffen hoeveel we er deel
van uitmaken. We kunnen vandaag de dag niet langer spreken van ‘de natuur op
zichzelf’, in die zin dat de natuur zal zijn wat de mensheid wenst dat zijj is.

Eén van de kenmerken van onze huidige tijd is ons grote energieverbruik. Dit
fenomeen zou op zichzelf niet zorgelijk zijn als het op een intelligente manier zou
worden beheerd. Toch zien we dat natuurlijke hulpbronnen als steenkool, gas en
aardolie overbevist worden en geleidelijk uitgeput raken. Bovendien brengen
bepaalde energiebronnen, zoals kerncentrales, ernstige gevaren met zich mee, die
zeer moeilijk te overwinnen zijn.

We stellen ook vast dat, ondanks de recente pogingen tot dialoog, bepaalde
gevaren, zoals de broeikaseffecten van gasuitstoot, woestijnvorming, ontbossing,
vervuiling van de oceanen, enzovoort, niet het voorwerp zijn van adequate
beschermende maatregelen, vanwege een gebrek aan bescherming. van wil.
Afgezien van het feit dat deze aanvallen op het milieu ervoor zorgen dat de
mensheid met zeer ernstige risico's wordt geconfronteerd, tonen ze een groot
gebrek aan volwassenheid, zowel individueel als collectief. Ondanks wat sommige
deskundigen beweren, zijn wij van mening dat de huidige klimaatverstoringen, met
zo'n groot aantal stormen, overstromingen, enzovoort, het resultaat zijn van de
schade die mensen onze planeet al te lang hebben toegebracht.

Het is duidelijk dat een ander groot probleem — dat van water —

RE zal ons in de toekomst zeker met steeds grotere impact confronteren.

Water is een onmisbaar element voor het behoud en de ontwikkeling

van het leven. In een of andere vorm, alle levende wezens
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nodig hebben. Mensen vormen geen uitzondering op deze natuurwet, al was het maar
omdat water zeventig procent van ons lichaam uitmaakt. En toch is de toegang tot zoet
water vandaag de dag voor ongeveer één op de zes wereldbewoners beperkt, een
percentage dat in minder dan vijftig jaar €één op de vier zou kunnen bereiken, als gevolg
van de toename van de wereldbevolking en de vervuiling van rivieren en beken.
Tegenwoordig zijn de meeste eminente specialisten het erover eens dat het ‘witte goud’,
meer dan het ‘zwarte goud’, de grootste hulpbron van deze eeuw zal zijn, met alle
mogelijke conflicten die dit met zich meebrengt. Bewustwording van dit probleem op

mondiaal niveau is absoluut noodzakelijk.

Luchtverontreiniging brengt ook ernstige gevaren met zich mee voor het leven in het
algemeen, en voor de menselijke soort in het bijzonder. Industrie, verwarming en
transport dragen bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en vervuilen de atmosfeer,
waardoor potentiéle gezondheidsrisico's ontstaan. Stedelijke gebieden worden het meest
getroffen door dit fenomeen, dat dreigt toe te nemen naarmate de verstedelijking
toeneemt. In verband hiermee vormt de enorme groei van steden een gevaar dat de
stabiliteit van samenlevingen zou kunnen bedreigen.

Wat betreft de groei van stedelijke gebieden zijn wij het eens met het advies dat de
eerder genoemde Plato eeuwen geleden uitte: ‘Tot het punt waarop de stad, vergroot,
haar eenheid behoudt, kan ze uitbreiden, maar niet verder.’

Het gigantisme kan het humanisme, in de zin die wij het hebben gedefinieerd, niet
begunstigen. Het leidt onvermijdelijk tot onenigheid en tot ellende en onzekerheid.

Het gedrag van de mensheid ten opzichte van dieren maakt ook deel uit van onze
relatie met de natuur. Het is onze plicht om hen lief te hebben en te respecteren. Ze
maken allemaal deel uit van de levensketen die zich op aarde manifesteert, en ze zijn
allemaal agenten van de evolutie. Op hun eigen manier zijn dieren ook voertuigen van
de Goddelijke Ziel en nemen ze deel aan het Goddelijke Plan. We kunnen zelfs zo ver
gaan dat we ervan uitgaan dat de meest geévolueerde onder hen mensen in wording
zijn die het evolutionaire proces doorlopen. Om al deze redenen vinden wij de
omstandigheden waarin veel dieren worden grootgebracht en geslacht verschrikkelijk.
Wat vivisectie betreft, wij beschouwen het als een daad van wreedheid. Over het

algemeen zijn wij van mening dat de samenleving alle wezens moet omvatten waaraan het leve

¥

koninkrijken, zullen ze noch gezondheid noch vrede kennen. Zolang ze dieren afsiéefiten,

Daarom zijn wij het eens met de volgende woorden die aan Pythagoras
worden toegeschreven: “Zolang de mensen doorgaan met het

meedogenloos vernietigen van de levende wezens uit de lagere
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ze zullen elkaar vermoorden. In feite kan degene die moord en lijden zaait, geen
vreugde en liefde oogsten.”

Wat bgieHdg)EpateeanSIsgranrfisy B et kIS RAINYEE ¥l van de aarde,
en aangezien de aarde een kind van het universum is, zijn wij daarom kinderen van

het universum. De atomen waaruit het menselijk lichaam bestaat, vinden hun oorsprong
in de natuur en blijven binnen de grenzen van de kosmos, wat astrofysici ertoe brengt
te zeggen: ‘Wij zijn kinderen van de sterren.” Hoewel we veel dank verschuldigd zijn
aan het universum, moet ook worden opgemerkt dat het universum ook veel aan de
mensheid te danken heeft — niet aan zijn bestaan natuurlijk, maar aan zijn bestaansreden.
Wat zou het universum zijn als menselijke ogen er niet naar zouden kunnen kijken?

Als ons bewustzijn het niet zou kunnen omarmen? Als onze ziel er niet in weerspiegeld
zou kunnen worden? Het universum en de mensheid hebben elkaar nodig om elkaar

te kennen en zelfs te herkennen, wat ons doet denken aan het beroemde gezegde:
“Ken jezelf, en je zult het universum en de goden kennen.”

Niettemin moeten we niet concluderen dat onze opvatting van de schepping
antropocentrisch is. Wij maken mensen inderdaad niet tot het centrum van het
Goddelijke Plan. Laten we liever zeggen dat we de mensheid tot een focus van onze zorgen ma
Naar onze mening is de aanwezigheid van de mensheid op aarde niet louter het
resultaat van toeval; Het is eerder het gevolg van een intentie die voortkomt uit een
Universele Intelligentie die gewoonlijk ‘God’ wordt genoemd. Hoewel God onbegrijpelijk
en onbegrijpelijk is vanwege Transcendentie, geldt dit niet voor de wetten waardoor
God zich in de Schepping manifesteert. Zoals eerder vermeld hebben wij de macht —
zo niet de verantwoordelijkheid — om deze wetten te bestuderen en ze toe te passen
voor ons materiéle en geestelijke welzijn.

We geloven zelfs dat in deze studie en toepassing onze reden van bestaan ligt, evenals
ons geluk.

De relatie van de mensheid met het universum brengt ook de vraag naar voren of
er elders buiten de aarde leven bestaat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het geval is.
Omdat het heelal ongeveer honderd miljard sterrenstelsels omvat, en elk sterrenstelsel

ongeveer honderd miljard sterren heeft, bestaan er waarschijnlijk
RE miljoenen zonnestelsels die vergelijkbaar zijn met het onze. Daarom lijkt

het ons een absurditeit om te denken dat alleen onze planeet bewoond

wordt
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vormt een vorm van egocentrisme. Van de levensvormen die andere werelden bevolken,
zijn sommige waarschijnlijk verder ontwikkeld dan de levensvormen die op aarde bestaan;
anderen zijn dat misschien minder. Toch maken ze allemaal deel uit van hetzelfde
Goddelijke Plan en nemen ze deel aan de Kosmische Evolutie. Wat betreft de vraag of
buitenaardse wezens in staat zijn contact op te nemen met de mensheid: we denken dat
dit zal gebeuren, en we besteden er geen tijd aan om daarop te wachten. Wij hebben
andere prioriteiten. Niettemin zal de dag komen waarop dit contact zal plaatsvinden, en

het zal een ongekende gebeurtenis zijn. De geschiedenis van de mensheid zal dan
inderdaad worden geintegreerd in die van het Universele Leven.

R&
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EPILOOG

Beste lezer,

Dit is gpmaekivihvstridinsersvepidrarspdeletar laten we u, vanwege onze
filosofie zelf, verzekeren dat we zowel idealistisch als optimistisch zijn, want we
hebben vertrouwen in de mensheid en in haar lot. Als we nadenken over de nuttigste
en mooiste werken die mensen hebben gemaakt op het gebied van wetenschap,
technologie, architectuur, kunst, literatuur en andere — en als we denken aan de meest
nobele gevoelens die we kunnen voelen en uiten, zoals verwondering , mededogen,
liefde, enzovoort — we kunnen er niet aan twijfelen dat de mensheid van nature
goddelijk is en in staat is zichzelf te transcenderen voor het grotere goed. In dit opzicht
geloven wij, met het risico wederom utopisch over te komen, dat mensen de macht
hebben om van de aarde een plaats van vrede, harmonie en gemeenschap te maken.
Het hangt gewoon van ons af.

De situatie in de hedendaagse wereld is niet hopeloos; het is zorgelijk.
Wat ons het meest zorgen baatrt, is niet zozeer de toestand van de mensheid; het is
die van onze planeet. Wij denken dat tijd van geen enkele betekenis is in termen van
de spirituele ontwikkeling van de mensheid, aangezien we de hele eeuwigheid hebben
om deze evolutie uit te voeren, aangezien onze ziel onsterfelijk is. Aan de andere kant
wordt de aarde werkelijk bedreigd, althans als leefomgeving voor de menselijke soort.
De tijd daarvoor dringt en wij geloven dat de bescherming ervan een essentiéle
noodzaak is in de 21e eeuw. Het is aan dit doel dat de politiek, de economie, de
wetenschap, de technologie en alle andere gebieden van menselijke activiteit hun
inspanningen moeten wijden. Is het werkelijk zo moeilijk te begrijpen dat de mensheid
alleen geluk kan vinden door in harmonie te leven met natuurwetten en, in
tegengestelde zin, met goddelijke wetten? Is het bovendien zo onredelijk om toe te
geven dat de mensheid over de middelen beschikt om haar eigen belangen te
sublimeren? Niettemin zullen, als mensen het materialisme blijven nastreven, de
donkerste profetieén in vervulling gaan en zal niemand gespaard blijven.

Het doet er weinig toe welke politieke ideeén, religieuze overtuigingen en
filosofische overtuigingen mensen hebben. De tijd is verstreken voor

RE verdeeldheid in al zijn vormen; de tijd is nu rijp voor eenheid — eenheid

van verschillen in dienst van het algemeen welzijn. Hierin telt onze Orde

onder haar gelederen christenen, joden, moslims,
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Boeddhisten, hindoes, animisten en zelfs agnostici. Het omvat ook mensen die tot alle
sociale klassen behoren en alle erkende politieke stromingen vertegenwoordigen.

Mannen en vrouwen genieten volledige gelijkheid in status, en elk lid geniet dezelfde
voorrechten. Deze eenheid in verscheidenheid heeft macht gegeven aan onze idealen

en aan onze égrégore, een weerspiegeling van het feit dat de virtualiteit die we het

meest koesteren tolerantie is — met andere woorden: het recht om van mening te verschillen
Dit laat ons niet zeggen, want wijsheid omvat vele andere deugden.

In plaats daarvan beschouwen we onszelf als filosofen — letterlijk als ‘liefhebbers
van wijsheid’.

Voorgig Wil siRNARNM G 28I IRAhPahR ¢ AR TIREIRKIPIS GEST \Alh U I &1

“Rozenkruisers-Utopie” zouden kunnen noemen in de platonistische zin van het
woord. We doen een beroep op de goede wil van iedereen, zodat deze Utopie op

een dag werkelijkheid kan worden, voor het grotere goed van de mensheid.
Misschien zal deze dag nooit komen, maar als alle mannen en vrouwen proberen

erin te geloven en ernaar te handelen, kan de wereld er alleen maar beter door worden.

RE
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ROZENKRUISJE UTOPIE

God van alle wezens, God van al het leven,

In de mensheid dromen we van:

« Politici zijn diep humanistisch en streven ernaar het algemeen belang te dienen;

» Economen beheren de staatsfinancién met onderscheidingsvermogen en in het belang

van allemaal;

« Wetenschappers zijn spiritualistisch en zoeken hun inspiratie in het boek
van nature;

« Kunstenaars worden geinspireerd en brengen de schoonheid en zuiverheid van het goddelijke tot uitdrukking
Plan in hun werk;

 Artsen worden gemotiveerd door liefde voor hun gemeenschap en behandelen beide
de ziel en het lichaam;

« Ellende en armoede zijn verdwenen, want iedereen heeft wat hij nodig heeft om gelukkig
te leven;

» Werk wordt niet gezien als een karwei; het wordt gezien als een bron van groei en
welzijn;

« De natuur wordt beschouwd als de mooiste tempel van allemaal, en dieren worden
beschouwd als onze broeders en zusters op het pad van de evolutie;

« Er is een Wereldregering tot stand gekomen, bestaande uit de leiders van alle naties,
die in het belang van de hele mensheid werkt;

« Spiritualiteit is een ideaal en een manier van leven, die voortkomt uit een Universele
Religie, meer gebaseerd op de kennis van goddelijke
wetten in plaats van op het geloof in God;

* Menselijke relaties zijn gebaseerd op liefde, vriendschap en gemeenschap, zodat de
hele wereld in vrede en harmonie leeft.

Zo zal het zijn!
RE
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